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TEKST: JOOST VAN DER VAART

Dominee Alexander Noordijk tijdens een kerkdienst in de Binnenwaai op 1Jburg

Bedankt, dominee

oet het christelijke geloof er anno 2021
Dnog toe? Voor een groot deel van de

Amsterdamse (en Nederlandse) bevol-
king nauwelijks of niet meer. Voor een ander
en kleiner, maar niet onbelangrijk deel, juist
wel. Nederlanders hebben vele generaties vol-
gens de tradities van het jodendom geloofd in
de God van de drie aartsvaders uit de bijbel
(Oude Testament): Abraham, Isaak en Jakob. In
een paar decennia tijd, ruwweg sinds de jaren
zestig, heeft het joods-christelijke religieuze
gedachtengoed sterk aan betekenis ingeboet.
De secularisering, oftewel ontkerkelijking en
afname van de invloed van godsdienst op de
samenleving, is alweer jaren een feit. Maar
die wortels zijn onloochenbaar. Min of meer
tegelijkertijd brachten immigranten andere
religies naar Nederland, waarvan de islam de
grootste is.

Voor Amsterdam spreken de cijfers boekdelen:
tweederde van de hoofdstedelijke bevolking
zegt niet gelovig te zijn. Ruim eenderde is dat
naar eigen zeggen wel. Van alle religies in Am-
sterdam is de islam met ruim twaalf procent
het breedst vertegenwoordigd (cijfers: CBS).

We verklappen geen geheim als we zeggen dat
er soms spanningen zijn tussen Nederlanders
met joods-christelijke wortels en Nederlanders
die de islam aanhangen. Meestal gaat het goed,
maar de religieuze en culturele verschillen
kunnen ook tot misverstanden en soms exces-
sen leiden. Dan heb je — behalve handhavers
- ‘verbinders’ nodig die de dialoog aangaan.
Alexander Noordijk, protestants-christelijk
predikant op IJburg, is zo iemand. Hij heeft er
in de ruim drie jaar dat hij als geestelijk leider
in dit stadsdeel werkzaam was, alles aan ge-
daan om verbinding tot stand te brengen tus-
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Noordijk

sen moslims en niet-moslims.

Makkelijk was dat niet. Noordijk is homosek-
sueel en is waarschijnlijk vanwege zijn ge-
aardheid meermaals bedreigd. Ook recentelijk
nog. En toch heeft dat hem er niet van weer-
houden om een uniek soort pionierswerk op
IJburg te verrichten. Hij is gaan samenwerken
met de moskee in de wijk, zocht moslimjonge-
ren op en ging met hen in gesprek. Vanuit zijn
kerk, de Binnenwaai aan het Ed Pelsterpark,
ontstonden allerlei initiatieven die niet de ver-
schillen op cultureel en religieus gebied onder-
streepten, maar juist de overeenkomsten. Dat
gebeurde met kleine stapjes en op een onna-
drukkelijke wijze. Veelzeggend was het wel.
Zijn uitgangspunt op IJburg is steeds geweest
dat je elkaar nodig hebt. Wederzijdse accep-
tatie nastreven, verbinding zoeken, bruggen
slaan. Dat is wat Alexander Noordijk heeft
gedaan. En nu verlaat hij IJburg, helaas. Hij
wordt predikant in Monnickendam. Op zon-
dag 7 maart was zijn intrede- en bevestigings-
dienst in de protestantse Grote Kerk van het
IJsselmeerstadje. Aan Het Parool liet hij weten
dat de bedreigingen op IJburg losstaan van zijn
vertrek. In Monnickendam bood de kerk hem
een fulltimebaan aan, en het is fijn, zei hij, om
op een nieuwe plek te beginnen, met nieuwe
uitdagingen en een nieuwe gemeenschap.
IJburg zal Alexander Noordijk missen. Zijn ai-
mabele aanwezigheid, zijn boodschap van ver-
binding, het dappere pionierswerk, de opmer-
kelijke initiatieven en zijn kerkdiensten. Niet
in de laatste plaats zijn diensten met avond-
maal voor lhbtiq+. Alexander Noordijk hield
de buurt een spiegel voor. Hij werkte echt aan
leefbaarheid. Mensen zoals hij maken het ver-
schil: geen confrontatie maar inspiratie. Dank,
dominee, veel dank daarvoor. <

Zie ook het artikel op pagina 22/23.
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TEKST: CORRY ZOLL
FOTO: MARCEL DE CNOCK

Donna Donkers is de nieuwe projectleider Duurzaam bij BuurtcoOperatie de Eester in het
Oostelijk Havengebied. Ze neemt het stokje over van Aad Verkleij, die met pensioen is ge-
gaan maar gelukkig wel actief blijft in een aantal projecten. Donna gaat aan de slag met
projecten die zich richten op de circulaire economie en het bevorderen van hergebruik

van spullen en grondstoffen.

onna: ‘Tk wil mij inzetten voor een
D duurzame samenleving en daarom be-

sloot ik te stoppen met mijn werk als
productieleider voor televisieprogramma’s.
Ik vind het geweldig dat ik met deze baan kan
werken aan een betere balans tussen mens
en milieu, en dat ook nog eens in mijn eigen
buurt! Graag ga ik verder met de vele dingen
die Buurtcodperatie de Eester samen met be-
woners al voor elkaar heeft gekregen en ook
ga ik nieuwe activiteiten opzetten en stimule-
ren’
Op de website van De Eester schrijft zij: ‘Met
mijn voorliefde voor de natuur, mijn aanpak-
kersmentaliteit en een groot hart voor het Oos-
telijk Havengebied, maak ik graag - samen met
jullie — onze buurt nog mooier. Er zijn al een
heleboel mooie (terugkerende) initiatieven zo-
als de Weggeefkraam en Reparatietafel, er is
een Werkgroep Groen en een Energiecommis-
sie. Ik ondersteun deze projecten waar nodig
en ik ga nieuwe ideeén uitwerken en nieuwe
projecten opzetten. Ik zal hierbij gebruikma-
ken van de uitkomsten van de BuurtTop van
2019, waar een mooie ToekomstAgenda OHG
2025 uit is voortgekomen.’

Er zijn al actieve groepen van bewoners be-
zig met het vergroenen van de buurt en met
de energietransitie. Donna gaat zich daarom
bezighouden met meer circulaire projecten.
Zoals het opzetten van een uitleenwinkel en
een tweedehands- of kringloopwinkel. Dit al-
lemaal samen met de Werkgroep Circulair die
bestaat uit twaalf enthousiaste bewoners die
Donna bij elkaar heeft gehaald. Er zijn ideeén
voor workshops, ruilmarkten en een repara-
tieplatform.

Er wordt ook samen met ondernemers op
het Ambachtsplein en met QRU, de vroege-
re buurtloods en evenementenlocatie op het
Cruquiuseiland, gekeken naar mogelijkheden
om zoiets op te zetten in de Drenthhal op het
nieuw ingerichte Cruquiuseiland. Het plan
dat QRU heeft ingediend bij Oost Begroot om
activiteiten te organiseren is gehonoreerd. De
Drenthhal is een voormalige bedrijfshal die
een nieuwe invulling zal krijgen waarvoor de
buurt ideeén kon aandragen.

Creatieve bewoners gezocht
Naast de genoemde ideeén kunnen ook ande-
re dingen in de buurt worden georganiseerd.
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Allerlei nieuwe initiatieven en ideeén kunnen
worden ingebracht. Zo heeft Donna ook het
plan om in de buurt in samenwerking met
kunstenaars met verschillende materialen
een kunstproject te maken dat gericht is op
bewustwording. Er is veel ruimte voor buurt-
bewoners om mee te doen in projecten als
zo’n kunstproject. Maar bijvoorbeeld ook het
vergroenen van de kades en de straten. Ieder-
een kan aansluiten bij de projecten die hij of
zij belangrijk vindt, maar ook nieuwe plannen
ontwikkelen en aandragen. Hiervoor kan via
het e-mailadres duurzaam@buurtcooperatie-
ohg.nl een voorstel worden gedaan en een af-
spraak worden gemaakt.

Alle plannen en ideeén sluiten ook aan bij de
ambitie van Amsterdam om in 2050 een circu-
laire stad te zijn. Een stad waar waardevolle
materialen en grondstoffen worden herge-
bruikt en geen afval wordt geproduceerd. De
niet-aflatende productie van nieuwe materia-
len en goederen zorgt ervoor dat grondstoffen
opraken en is verantwoordelijk voor meer dan
de helft van de wereldwijde CO,-uitstoot. Een
circulaire stad neemt verantwoordelijkheid
voor hergebruik van grondstoffen en materia-
len zodat deze niet verloren gaan. Hergebruik
zorgt ook voor meer lokale werkgelegenheid
in de reparatie- en verwerkingssectoren. Daar-
naast zorgt deze verandering in consumptie
en productie voor een verbetering van ar-
beidsomstandigheden in lagelonenlanden en
wordt zorg gedragen voor het verhogen van de
levensstandaard van mensen wereldwijd, dus
niet alleen binnen de eigen stadsgrenzen of in
eigen land maar ook daarbuiten.

Zoals bij veel andere activiteiten en initiatie-
ven die een minder zichtbaar bestaan leiden
door de coronabeperkingen, wordt ook hier
uitgekeken naar het moment dat we elkaar
weer fysiek kunnen treffen en met elkaar op
pad kunnen om de ideeén te concretiseren. Tot
dan gaat het werk via online vergaderen door
om - zodra het kan - het meer in de publieke
sfeer op te kunnen pakken. <



Oostwaarts, met zicht

op Durgerdam

De wandeltocht van de IJopener, dit keer vanwege de afstand
ook op de fiets mogelijk, gaat naar Durgerdam en IJburg. De
sluizen over, de brug af, de wijk in. Door regen en wind met

af en toe zon. Oost op z’n best.

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO'S: ARJEN POORTMAN

e wilden altijd nog eens de Oran-
jesluizen over. Omdat het zo’n
fijn tochtje is met uitzicht op

Amsterdam en het IJ, en met al dat ruisen-
de water en die ongeduldige vrachtsche-
pen. Eerst was corona en later was ijsgang
de spelbreker, maar op een winderige dag
in maart lukte het eindelijk. We liepen
over het sluizencomplex naar Durgerdam,
dronken daar koffie, gingen terug over de
Schellingwouderbrug en wandelden door
naar IJburg. Steeds met ‘lief gezicht op Dur-
gerdam, rooie daken boven het groen, klein
kerkje landwaarts’, om schrijver Nescio in
zijn Natuurdagboek weer eens aan te halen.
Nescio was dol op Durgerdam. Of eigenlijk
vooral op het uitzicht op dat dorp. En ver-
rassend genoeg is dat intact gebleven, on-
danks de verwoesting van het landschap die
verstedelijking haast onvermijdelijk met
zich meebrengt.

Maar laten we beginnen bij de Oranjeslui-
zen. Niet iedereen weet dat je het IJ over
kunt via een promenade bovenop de sluis-
deuren. Je moet geduld hebben, want als er
een schip wordt geschut — eigenlijk voort-
durend - kan een oversteek makkelijk een
half uur of langer duren. Maar altijd wordt
je geduld beloond: er valt hier veel te zien.
Het complex bestaat uit een grote sluis, drie
minder grote kolken en twee vispassages.
De sluizen vormen de grens tussen Binnen-
en Buiten-IJ. Jaarlijks worden hier volgens
Rijkswaterstaat 50.000 vrachtschepen en
65.000 pleziervaartuigen geschut. De Oran-
jesluizen zijn er niet alleen voor de schepen,
maar ook voor de waterhuishouding in Am-
sterdam en omgeving.

In 1872 passeerde het eerste schip de slui-
zen. En in 1890 liep de elfjarige Theo Thijs-
sen, de later beroemd geworden Amster-
damse schrijver-onderwijzer, met z’n broer
en een vriendje de sluizen over. In zijn au-
tobiografische In de ochtend van het leven
(1941) schrijft hij hoe ze een expeditie naar
de Oranjesluizen op touw zetten, brood en
water mee. ‘Mij heugt nog de ontroering
toen we daar de Zuiderzee ontdekten; en het
kloeke besluit dat we daar namen om langs
de andere kant, via de Zeeburgerdijk, terug
te gaan.’ Ze kwamen te laat thuis en kregen
een ‘lelijk standje’. Maar dat incasseerden
ze onaangedaan, want: ‘wij hadden iets als
een reis rondom de wereld gemaakt.” Volg

het voetspoor van de jonge Theo Thijssen.
Het is een belevenis.

Als we de sluizen, Durgerdam - dat zelf
kortheidshalve onbesproken moet blijven
— en de Schellingwouderbrug achter ons
hebben gelaten, lopen we via de Zuider
IJdijk onder de brug door en langs de Sport-
heldenbuurt richting Steigereiland. Het is
de bedoeling dat we zicht op Durgerdam
houden. Loop bij Steigereiland links de Ha-
ringbuisdijk op en neem de ietwat verbor-
gen Windjammerdijk, die aan het Buiten-IJ
grenst. Eén blik noordwestwaarts en je
weet genoeg: die huisjes tegen de dijk — dat
is Durgerdam weer, ‘klein onder de wolken’
(Nescio).

Via de Schokkerjachtdijk verlaten we Stei-
gereiland. In IJburg-west gaan we de bre-
de Cas Oorthuyskade op. Kijk even naar de
woonboten hier, veelal oud-Nederlandse,
ooit zeilende vrachtscheepjes. Daarna volgt
de Bert Haanstrakade, met zijn blik op het
zuidelijk deel van ’t IJsselmeer. Op heldere
dagen kun je Marken zien. En bijna altijd
blijft over het water Durgerdam zichtbaar.
Onder de wal zwemt een uitgelezen collectie
watervogels: gewone en zeldzame eenden,
futen, aalscholvers, zwanen, meerkoeten.
Hier wil je liever geen windmolens zien.

De rest van onze tocht voert langs de haven
van IJburg, waar sinds een paar jaar het
houten clubhuis van Watersportvereniging
IJburg de kade siert. Ogenschijnlijk simpe-
le architectuur, maar wat is het mooi. Het
elegante gebouwtje is een ontwerp van
Margulis & Moormann en combineert op
onnadrukkelijke wijze schoonheid en func-
tionaliteit. Alleen al om zo’n clubhuis zou je
verenigingslid willen worden.

We hebben tot nu toe veel water gezien. Dat
moet nog even gecompenseerd worden door
aarde, struiken, bomen. Loop van de haven
zuidwestwaarts naar het Kleine Rieteiland
en steek de brug over naar het Diemerpark.
Dwaal daar gerust wat rond en realiseer je
dat zelfs zoiets smerigs als een chemische
stortplaats — die hier ooit lag — zich tot na-
tuurgebied kan ontwikkelen.

Via de Nesciobrug kun je richting Indische
Buurt, Oostelijk Havengebied en stadscen-
trum lopen of fietsen. Je hebt een tocht ach-
ter de rug met misschien wel het mooiste
uitzicht van Amsterdam. <
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Coffee &

NOg beter op de kaart door

COrona

Na een (veel te) lange coronawinter staan de cafés en restaurants te trappelen om hun gasten
weer te verwelkomen. De IJopener is benieuwd hoe enkele cafés in ons verspreidingsgebied
de lockdown hebben doorstaan en wat we kunnen verwachten zodra we weer het terras op

mogen.

TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO: ©NORFOH

p het Java-eiland treffen we Ramon
O Dekker, floormanager van café De

Zuid. Zij hebben ervoor gekozen om
open te blijven. ‘We hebben een goede door-
loop van mensen die bijvoorbeeld van de pont
komen of naar de pont gaan. Ook hebben we
veel vaste gasten. Het café is voor veel mensen
een belangrijke plek, een tweede huiskamer.
Deze mensen zijn heelloyaal en komen nu hun
eten afhalen.’ De Zuid is een uitgebreid lunch-
menu blijven serveren en ook het avondme-
nu loopt goed. De kaart is op sommige punten
wel aangepast, zodat gerechten sneller klaar
zijn en mensen niet lang buiten hoeven te
wachten.

Voor Ramon zelf is het wennen. Van een
avondmens moest hij door corona en de
avondklok gedwongen een ochtendmens
worden. ‘Mijn leven is omgegooid, de uren
die ik nu draai komen meer overeen met een
kantoorbaan. Ik mis de reuring van de avond,
het nazitten met het personeel. Nu moet je
snel na je shift naar huis.” Hij en zijn collega’s
houden de spirit erin door iedereen in te blij-
ven roosteren, en ook onderling hebben ze
het gezellig met elkaar.

Ramon en zijn collega’s kijken ontzettend uit
naar de zomer. ‘Eind februari hadden we al
een voorproefje met een paar dagen mooi
weer, en je ziet direct hoe goed dat mensen
doet.” Hij verwacht dat het nog wel even gaat
duren voordat alles weer normaal wordt.
‘Maar ik denk dat het moment dat de ter-

rassen weer open mogen heel ontspannen
wordt. Dat mensen blij zijn dat het weer mag
en geen haast hebben om hun drankje direct
te krijgen. Dat ze echt komen genieten.” Het
team van café De Zuid staat in elk geval te
springen om weer rond te rennen met dien-
bladen met twintig bier erop.

Met zijn allen het water in

Nika Kijzer is manager bij Kanis & Meiland.
De eigenaar van dit café koos ervoor om de
zaak gedurende de lockdowns gesloten te
houden. Na het voorzichtige goede nieuws
dat de terrassen bij een dalend besmettings-
cijffer in april weer open kunnen, zijn de
werknemers aan de slag gegaan om alles
klaar te maken voor dat moment. Met veel
enthousiasme, volgens Nika. ‘We houden con-

lolaland

Een plek voor alle IJburgers,
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tact via onze appgroep en zijn nog steeds heel
close met elkaar. Iedereen staat klaar om te
helpen met de voorbereidingen voor het ter-
rasseizoen.” Het is een hecht team bij Kanis &
Meiland. Een goed voorbeeld van het plezier
dat zij samen hebben is van afgelopen zomer
tijdens de hittegolf. Toen zijn ze om tien uur’s
avonds, onder gejuich van de mensen aan de
kade, met zijn allen het water in gesprongen.
Niet alleen heeft het interieur een lik verf
gekregen, ook start Kanis & Meiland met een
nieuwe kaart, met daarop wat kleinere ge-
rechten die heel geschikt zijn om te delen, zo-
als mediterraanse tapas. Ze hopen deze bin-
nenkort te kunnen serveren op het zonnige
terras aan het water.

Bas van der Geest is eigenaar van zowel Bar
Joost in de Molukkenstraat als Brouwerij
Krux op het Cruquiuseiland. Tijdens de eer-
ste lockdown is hij samen met zijn medewer-
kers vanuit de bar en de brouwerij meteen
gestart met het verkopen van bier voor thuis.
Dat bood twee voordelen: door de directe ver-
koop kwam er geld binnen en ze onderhiel-
den contact met mensen. ‘Mensen wisten ons
goed te vinden. We hebben hiervoor wel ac-
tief geflyerd en posters opgehangen.’

Naast de verkoop van bier en warme dran-
ken op zaterdag en zondag zaten Bas en zijn
barmannen ook de rest van de week niet stil.
Tijdens de eerste lockdown hebben zij in zo’n
drie maanden de hele zaak van Brouwerij
Krux verbouwd. Een geluk bij een ongeluk
volgens Bas. ‘Ik wist al wel wat ik wilde ver-
anderen, maar kwam er voor de lockdowns
niet aan toe. Ik ben zelf ooit aannemer ge-
weest, en alle barmannen hebben leren za-
gen en timmeren.” Hij wijst naar een wand
die door een barman is gemaakt en naar de
banken die weer door een andere professio-
nele tapper in elkaar zijn gezet.

Zodra het weer mag, gaan we los

Om bezig te blijven verzonnen de heren van
Krux en Joost creatieve acties. Zo was de actie
Eén fles bier voor een winterjas een groot suc-
ces. Deze actie hield in dat mensen een kwa-
litatief goede winterjas konden komen ruilen
tegen een grote fles bier. De jassen gingen
naar de Regenboog Groep. Er zijn wel zeshon-
derd jassen ingeleverd. ‘Toen het in februari
zo ontzettend koud werd, bleek dat het echt
een goede actie van ons geweest was, en daar-
naast was het voor ons een goede manier om

de positieve vibe erin te houden.’

Bas kijkt erg uit naar het moment dat Brou-
werij Krux en Bar Joost weer open mogen.
Vooral Krux heeft volgens hem één heel groot
voordeel. ‘Tk durf wel te stellen dat wij het
beste coronaproof terras van Amsterdam
hebben.” Volgens de brouwer/kroegeigenaar
hebben ze dan ook een hele goede zomer ge-
draaid. ‘De beperkingen pasten ons eigenlijk
wel: we hebben veel ruimte en mensen kun-
nen goed afstand houden. Zodra het weer
mag, gaan we los.’

Ook bij café-restaurant NAP aan de Krijn Ta-
coniskade op IJburg hebben ze niet stilgeze-
ten. Roel Geijsen is een van de twee eigena-
ren. ‘In de eerste lockdown zijn we begonnen
met schilderen van de plafonds en schoonma-
ken. Als je dicht gaat verstoft je zaak en we
willen graag bezig blijven, doorrommelen tot
we de boel weer opengooien.’

En ook NAP is begonnen met een menu dat
geschikt is voor athalen en bezorgen. Ze noe-
men zich gekscherend Toko NAP, verwijzend
naar de Surinaamse broodjes en gerechten
als roti. Ondanks dat dat heel anders is dan
de ‘normale’ kaart die het restaurant voert,
valt dit goed in de smaak. Zo goed zelfs, dat

Ga eens langs bij het
café op de hoek om een
maaltijd af te halen

een aantal gasten van het restaurant bezig is
met een lobby om de roti op de kaart te hou-
den. Dit gaat echter niet gebeuren volgens
Roel. ‘We gaan weer terug naar de Frans-Me-
diterrane keuken. Dat is voor ons nostalgie,
we willen graag weer terug naar waar we om
bekend staan: wat exclusievere gerechten als
kreeft maar dan toch betaalbaar.’

Wat neemt Roel ‘mee’ uit deze coronatijd? ‘Je
relativeringsvermogen wordt enorm, ik ben
al blij dat ik elke dag nog naar mijn werk toe
kan. Creatieve dingen verzinnen deden we
altijd al, en dat zijn we nu ook blijven doen.
Tijdens de kou in februari hebben we met de
collega’s van DOK 48 chocomel en glithwein
verkocht op het ijs en dat was zo’n succes
dat de drank al verkocht werd voor hij goed

René Poortman van cafe De Oceaan

warm was en we telkens een stukje moesten
verkassen omdat het ijs het anders niet hield.’
Café De Oceaan op het Borneo-eiland heeft
een sterke binding met de buurt. Er zijn ver-
schillende buurtinitiatieven opgezet, zoals
een crowdfundingactie en de verkoop van
neighbourhoodies (capuchontruien) en deze
acties geven uitbaters René Poortman en Pa-
rel Voerman een mentale oppepper. Ze zijn
opengebleven voor afhaal en bezorging en
daarnaast stoppen ze hun tijd en energie in
het verbeteren van het restaurant. Zo is René
op het moment dat wij hem spreken bezig
met het opnieuw betimmeren van de bar.
Parel was altijd al goed thuis in de keuken,
maar heeft haar talent voor patisserie verder
uitgebouwd. Zo kun je nu naast huisgemaakte
taart ook bonbons kopen.

Iedereens verjaardag

René: ‘Door corona zijn we wel op de kaart
gekomen. Veel mensen zijn gaan wandelen
en hebben ons gevonden nu, en die vertellen
dat weer door.” Ook de vaste gasten weten
het café nog te vinden. Eén van hen had een
originele manier gevonden om te kennen te
geven dat zij de bloemkoolsteak zo miste: ze
had een bloemkool met daarop een smiley
voor de deur gelegd. René mist de livemuziek
het meest, en ondanks dat er genoeg vaste
gasten binnenlopen voor een praatje, her-
kent ook Parel dat. ‘We hadden gemiddeld
twee feestjes per week, we missen de mensen
en de gezelligheid.’

De verwachting was dat 2020 een heel goed
jaar zou gaan worden, totdat corona roet in
het eten gooide. Maar de uitbaters van het
ongedwongen café-restaurant verwachten
weer te kunnen knallen zodra ze weer open
mogen. Voor dat moment hebben ze iets bij-
zonders in petto. ‘We willen een feest geven
met als titel “Iedereens verjaardag”, aldus
Parel. ‘Om in één keer een heel jaar aan ge-
miste verjaardagen te kunnen vieren.’

Natuurlijk zijn er behalve de hierboven ge-
noemde horecazaken nog veel meer cafés
en restaurants die staan te springen om
ons weer te ontvangen. Tot die tijd: ga eens
langs bij het café op de hoek om een maaltijd
af te halen of maak een wandeling en haal
bij verschillende zaken een hapje of een
drankje af.<
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‘Doe je mee? De tekst staart me aan. Witte
letters op een blauwe ondergrond. Het is een
ouderwetse ansichtkaart. Ik draai hem om. Hij
is van Mark Rutte. ‘Hoi!", schrijft hij. En hij no-
digt me vriendelijk uit om te gaan stemmen op
17 maart. De handtekening en medaillonvor-
mige pasfoto aan het eind geven het geheel
een persoonlijk tintje. Maar de kaart is niet aan
mij geadresseerd. Wel: ‘Aan iedere Nederlan-
der die samen sterker verder wil.’ Ik kijk nog
een keer. Het is echt de VVD. Niet de PvdA. Of
de SP. Al kleurt mijn blik rood en zie ik opeens
tomaten. lets klopt niet. Dit voelt nep. Een ge-
likt (tomaten)sausje over VVD-pasta. Ook de
slotalinea schuurt: ‘Bij de vorige verkiezingen
kon de VVD rekenen op jou en jouw buren. Wij
deden het in deze buurt heel goed. Ik hoop dat
ik nu weer een beroep op je stem mag doen.’
Het staat er echt. ‘De VVD kon rekenen op jou
en jouw buren.’ Zou de VVD het echt zo goed
doen op het KNSM-eiland? Het lijkt mij stug.
Maar de twijfel is gezaaid. Mijn stem hebben
ze nooit gehad. Blijven de buren over.

In geval van twijfel gaat een wetenschapper
op zoek. Op zoek naar feiten. Misschien is
mijn blik gekleurd. Misschien leef ik op een
roze — lees: rode — wolk en dartel ik rond in
een fictieve groene weide. Ik besluit niet weg
te lopen voor de werkelijkheid en pak de lokale
stembusuitslagen van vier jaar geleden erbij.
Tijd om kleur te bekennen. Om de waarheid
dapper onder ogen te zien.

In Kanis en Meiland stemde in 2017 12,4 pro-
cent op de VVD en in de Kompaszaal 16,6
procent, gemiddeld 14,5 procent. GroenLinks
was nummer één en D66 nummer twee, sa-
men goed voor 41,9 procent van de stemmen.
Ik ben dus toch niet gek. De VVD kon niet re-
kenen op mij. En kennelijk ook niet op ruim 85
procent van mijn buren. Dat maakt Mark een
liegbeest. Want: zijn kaartje, zijn woorden, zijn
handtekening.

Nu snap ik best dat het allemaal marketing is.
De tekst is vast juridisch waterproof. Alleen al
door de ontvanger en de buurt niet specifiek te
noemen. Al ligt hij wel in mijn brievenbus. ‘Het
goed doen’ is ook relatief. Want je kunt eenvou-
digweg aanvoeren dat je een krappe 15 pro-
cent ‘heel goed’ vindt. Maar manipulatief is het
zeker. Vandaar die kriebel toen ik het las. Dat
onderbuikgevoel. Feiten zo verdraaien dat een
leugen waarheid lijkt. Twijfel zaaien. Zodat de
ander een illusie voor waar aanneemt en zijn
eigen perceptie negeert. Dat heet ‘gaslighting’.
Een klassieke manipulatietechniek, waarbij je
net zolang doet alsof de ander gek is, totdat hij
of zij het zelf gelooft en de omgeving ook.

De VVD doet dit overigens vaker. In een eer-
dere campagne in Utrecht schreven ze in een
huis-aan-huis verspreide flyer gewonnen te
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hebben in de buurt. Toen dat aantoonbaar on-
juist bleek, was hun reactie dat zij het begrip
buurt anders interpreteren. Een leugen die zo
geformuleerd is dat de leugenaar er niet op
aanspreekbaar is. Ontken dat je liegt, bedek
de leugen indien gewenst met een nieuwe en
hou dat zo lang mogelijk vol. ‘Plausible de-
niablility’, een term overgewaaid uit Amerika
die ook hier tot politiek ambacht verheven is.
Al is deze techniek zo oud als de weg naar
Rome. Geloofwaardig ontkennen. Jouw naam
is haas. En kom je alsnog klem te zitten? Maak
dan excuses, beloof verantwoordelijkheid te
nemen en ga vol gas door. Op de oude voet.
Dezelfde koers in hetzelfde patroon. Minimali-
seer je eigen betrokkenheid, zet het gebeurde
weg als incident en erken volmondig gemaak-
te fouten. Zo valt de wind weg uit de zeilen van
de oppositie. Die zijn meteen uitgeluld.

Mark Rutte is hier goed in. |k zie het nu pas.
Met dank aan het kaartje. Opeens vind ik hem
een stuk minder sympathiek. Een stuk minder
oprecht. Voorheen vond ik alleen de partijpo-
litiek oneerlijk, niet de partijleider. Nu lijkt zijn
charmante bescheidenheid een laagje vernis.
Met kiezersbedrog kiezers werven. Het moet
niet nog gekker worden. De VVD rekent zichzelf
structureel rijk. Een selffulfilling prophecy? Ze
zijn van alle partijen weer de grootste gebleken.
Misschien duurt eerlijkheid niet meer het langst.
Al levert de VVD in Amsterdam wel in. Het ‘sa-
men sterker’ van Rutte gaat er hier minder goed
in. En terecht. Want een dubbeltje kan best een
kwartje worden. Absoluut. Maar makkelijk is dat
niet. De kans is groter dat een kwartje een gul-
den wordt. En dat een dubbeltje daardoor nog
maar een stuiver waard is. Ik kijk nog één keer
naar de tekst: ‘Doe je mee?’ en laat Mark in de
recyclebak vallen. De platte Amsterdammer in
mij heeft allang antwoord gegeven: Ik ben wel
goed, maar niet gek. <

» Doe je mee?
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Cultuur en meer

AT5 en MuseumTV werken samen in een
nieuw project. AT5 produceert een talkshow,
genaamd ‘Cultuur & Meer’, waarin het verle-
den verbonden wordt aan het heden aan de
hand van tentoonstellingen en thema’s uit een
aantal toonaangevende musea. MuseumTV is
een online platform waar meer dan 500 mi-
ni-docu’s van musea uit heel Nederland op te
vinden zijn. ‘Wij vertellen verhalen. Verhalen
over tentoonstellingen, collecties en verhalen
over erfgoed. Dit doen wij in de vorm van vi-
deo’s. Wij verbinden graag deze verhalen aan
de actualiteit. Door samen te werken met AT5
verbinden wij ons erfgoed aan het heden’,
vertelt Marieke van der Donk, directeur Muse-
umTV. Welke parallellen zijn er te ontdekken
in de kunststukken als je kijkt naar de huidi-
ge tijd? Verder zal er een divers aantal gasten
deel uitmaken van het programma. Van kun-
stenaars tot artiesten tot andere smaakmakers
uit onze hoofdstad. <

Podcast Radio Dans-
paleis

Het tweede seizoen van de podcastserie ‘Radio
Danspaleis’ is gestart. Door middel van inter-
views met ouderen, bekende Nederlandse ar-
tiesten op leeftijd (0.a. Marjan Berk) en men-
sen uit de zorg biedt de podcast een intiem
kijkje in het leven van ouderen en biedt het
verdieping, troost en plezier in een tijd waarin
eenzaamheid op de loer ligt. Pianist Frank van
Bommel en drummer Martin van Leusden le-
veren live in de studio commentaar in woord
en muziek. De presentatie is in handen van
Danspaleis-oprichter Suna Duijf.
www.hetdanspaleis.com <

Vakantiegastouders
gezocht op 1Jburg

Er is een groep kinderen die de hele zomerva-
kantie thuisblijft, vaak achter een computer
op een klein bovenhuis. Wie wil deze kinderen
uit Amsterdam-Oost, onder wie kinderen van
statushouders en vluchtelingen, vijf onverge-
telijke dagen laten beleven? Vanwege corona
kunt u dit jaar als gastouder zelf een periode
kiezen van aaneengesloten of losse dagen. Uw
zomergastje wordt gematched op uw voor-
keur voor leeftijd, jongen/meisje en afkomst.
Om gastgezin te zijn hoeft u geen kinderen te
hebben.

Voor meer informatie: www.zomergastje.nl,
of Joanne Alting 06 55810760. Aanmelden kan
via info@zomergastje.nl

Zie ook het artikel op pagina 20 en 21 <

Oorlog, migratie, groei
en hoop

Tien jaar geleden begon de crisis in Syrié, die
tot op de dag van vandaag duurt. Het Natio-
naal Museum van Wereldculturen (NMVW)
staat hier bij stil met de expositie De Duis-
ternis ontvluchten - een interventie door
Issam Kourbaj. Op uitnodiging van NMVW
exposeert de in Syrié geboren kunstenaar in
de Lichthal van het Tropenmuseum. Hij com-
bineert zijn werk met objecten uit de collec-
tie van het museum, aangevuld met objecten
van Naturalis en RMO, waaronder 4.348 mi-
niatuurbootjes en een zeldzaam 16e-eeuwse
herbarium. De duisternis ontvluchten opent
op 30 april. <

Woongroep met
christelijke
achtergrond

In maart 2021 opent het Flevohuis een
groepswoning voor bewoners met een chris-
telijke achtergrond. Eén van de veertien
groepswoningen is gereserveerd voor zes
bewoners die vertrouwd zijn met het chris-
telijk geloof. Sinds jaar en dag is iedereen
welkom in het Flevohuis en dat blijft zo. De
bewonersgroep is zeer divers qua cultuur en
geloofsovertuiging. De stap om een woon-
groep te starten voor christenen, komt om-
dat een christelijk verpleeghuis gemist wordt
in de stad. <

Nescioloop virtueel

De Nescioloop is een jaarlijks hardloopevene-
ment op IJburg. Dit jaar is de loop virtueel en
dat betekent niet dat je je achter je compu-
ter voorstelt dat je loopt maar dat je zelf een
parcours loopt van acht of vijftien kilometer.
De vijftien kilometer is bovendien deel van
Rondje Mokum. Van 10 tot en met 18 april,
inschrijven op www.nescioloop.nl <

KORT

BUURT
NIEUWS

Boeren voor Buren in
Amsterdam-Qost

Door de coronacrisis kunnen boeren hun pro-
ducten lastig kwijt, terwijl veel gezinnen in de
stad moeite hebben om rond te komen. In het
voormalige Tropentheater van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen aan het Oosterpark
kunnen buurtbewoners met een stadspas
vanaf zaterdag 14 maart om de week terecht
voor betaalbare groenten en fruit van Boeren
voor Buren. Deze stichting stelt verse produc-
ten van Nederlandse boeren voor weinig geld
beschikbaar aan Amsterdammers met een
kleine portemonnee. Stadpashouders kunnen
op de website - www.boerenvoorburen.nl —
een pakket bestellen en een afhaaltijdstip en
-locatie kiezen <

Kinderverhalen in
tijden van corona

‘Ik ga jullie een wonderbaarlijk verhaal vertel-
len. Het begon een paar weken geleden toen
we afstand moesten houden.’

Alsjetienjaar bentlaat deze coronatijd een on-
uitwisbare indruk achter. Vier maanden geen
school voelt als een eeuwigheid. Helemaal als
je thuis niet altijd de middelen hebt die je hel-
pen met digitaal onderwijs en je ouders niet
altijd kunnen bijspringen met thuisonderwijs.
Het boek Hoe wij het monster versloegen ver-
telt de verhalen van Amsterdamse kinderen.
Tijdens de lockdown en in de zomer kregen
deze kinderen schrijfworkshops van schrij-
vers. Hun verbeelding kwam tot leven en er
ontstonden verhalen over hoe zij deze tijd
hebben ervaren. <




MARKANTE
SCHEPEN

Nieuw leven
voor een oude|

sleper

De IJopener is in de vorige editie een serie
begonnen over markante schepen in ons
verspreidingsgebied. Dit keer de Hunter,
een havensleper die na heel wat omzwer-
vingen en een fikse verbouwing een echt

woonschip werd.
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je af, meteen als je aan boord stapt.

De Hunter doet dat op haar boeg in de
vorm van een rood-wit stalen plaquette die
eruitziet als een wapenschild. Er staan een P
en een A op, intitialen van Petersen & Alpers,
een sleepbootrederij in Hamburg en een van
de oudste familiebedrijven van deze Duitse ha-
venstad. In 1958 werd de Hunter als Wilhelmi-
ne opgeleverd aan Petersen & Alpers. Ze was
gebouwd bij de werf van Johann Oelkers, die
in de jaren negentig zoals veel West-Europese
scheepswerven na een lang en glorierijk ver-
leden roemloos ten onder ging. Maar bouwen
konden ze bij Oelkers. De Wilhelmine was een
pracht van een schip, met vloeiende lijnen en
een stoerheid die vanzelfsprekend is bij sleep-
boten. Haar romp werd zowel geklonken als
gelast; niet ongebruikelijk in die tijd.
Aan de Borneokade in het Oostelijk Havenge-
bied ligt de boot waarin je de oude Wilhelmine
nog steeds makkelijk herkent. Er staat alweer
jaren Hunter op de boeg en het lijkt wel of ze
van havensleper met een lengte van krap der-
tig meter een zeesleper van veel grotere afme-
tingen is geworden.

Sommige schepen geven een visitekaart-

Stuk ertussen gezet
Dat is ook zo, bevestigt bewoner en mede-eige-
naar Fleur Speet, die met haar partner Sebasti-

Woonschip Hunter op de kop van Borneo-eiland
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De huidige beéwoners op hun Hunter

aan Polkamp en hun twee kinderen sinds april
2018 op de Hunter woont.

De sleper, die ruim twee decennia eigendom
was van buurtgenoot Jerome van Eersel, heeft
na de aankoop in 2016 een ingrijpende ver-
bouwing ondergaan. Met als opvallendste feit
het doormidden zagen en verlengen ervan
met een tussenstuk van zeven meter. Dat ge-
beurde bij scheepswerf Talsma in het Friese
Franeker, waar ze volgens Fleur ‘kunnen tove-
ren met staal’.

Voordat we verder gaan over de nieuwe Hun-
ter, eerst iets over de oude. Die dus als Wil-
helmine werd gedoopt en ook nog een zus-
terschip had. Ze waren beide iets minder dan
dertig meter lang en ruim 7,50 meter breed bij
een diepgang van zo’n 3,50 meter. De Wilhel-
mine was echt een werkpaard en moet talloze
vrachtschepen de haven van Hamburg heb-
ben in- en uitgetrokken. In 1980 was ze af-
geschreven en verkocht de rederij haar naar
Nederland. Daar werd ze na een paar keer
doorverkopen in 1989 door de staat geconfis-
queerd omdat haar Haagse eigenaars verdacht
werden van drugssmokkel — met de Hunter. In
1994 werd ze eigendom van Jerome van Eer-
sel, die op haar fraaie lijn viel. Ze kreeg een
ligplaats op een van de mooiste plekken van
de Borneokade: op de kop van het eiland met
uitzicht op de Entrepothaven, het IJ en het
Amsterdam-Rijnkanaal. Jerome was een toe-
gewijd eigenaar, die haar een nieuwe motor
gaf en haar onderkant deels verving. Maar
een havensleper is nu eenmaal niet erg groot
en hij had meer ruimte nodig. Hij verkocht de
Hunter aan Fleur en Sebastiaan en woont nu
in een boerderij in de buurt van Hoorn.

Als een aannemer

Voor de Hunter begon een compleet nieuw le-
ven. Fleur Speet, van beroep literair journalist,
moest naar eigen zeggen ineens ‘als aannemer
en doe-het-zelver’ aan de bak. Ze belandde in
een ‘wereld van doeners’; geen onaangename

In de Hamburgse haven, toen nog de Wilhelmine geheten

sensatie. Twee jaar lang begeleidde zij de ver-
bouwing met een team van experts om zich
heen. Zij en haar gezin woonden in de buurt.
Het stond vast dat de Hunter hun nieuwe on-
derkomen zou worden. Maar er moest wel
wat gebeuren voordat het zover was. De mo-
tor ging eruit, en dat niet alleen: het complete
schip werd leeggehaald en ingebouwd als vol-
waardige gezinswoning.

Het resultaat is verbluffend. Een grote woon-
kamer direct aan het water, kamers voor kin-
deren en ouders ruwweg op de plaats van
de oude machinekamer en een stuurhut die
gebruikt wordt als werkruimte. Fraai zijn de
eikenhouten trappen en kastjes, ingebouwd
door meubelmaker Thomas van Tienen.
Varen als sleepboot zal ze niet meer, maar als
woning ligt ‘mevrouw Hunter’, zoals de eige-
naars haar liefkozend noemen, er pront bij.
Het stoere maritieme uiterlijk is behouden.
Ze kan bovendien nog aardig op de golven
deinen, een eigenschap die met haar vorm en
diepgang te maken heeft. De Hunter - haven-
werkpaard, smokkelschip, klussenboot —is een
woonpaleis geworden. Voor een sleper van 63
jaar geen slechte gedaantewisseling. In haar
oude staat was ze vroeg of laat op de schroot-
hoop beland. Nu kan ze met gemak honderd
worden. <



Herdenken en vieren
4 en 5 mei 2021
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Namen en Nummers NL
landelijk vervolg

Het succesvolle jaarlijkse herdenkingsproject
van kunstenaar Ida van der Lee in Amster-
dam-Oost krijgt een landelijk vervolg. Overal
in het land kunnen mensen thuis coronaproof
naambordjes maken voor Joodse Holocaust-
slachtoffers. In verschillende steden in het
land sluiten mensen en organisaties zich aan
bij het project. De coronapandemie is hiervoor
een van de aanleidingen geweest.

In Amsterdam-Oost werd in 2012 voor de
eerste keer een herdenking gehouden op het
Kastanjeplein. In 2020 kon deze vorm van
herdenken niet doorgaan vanwege corona. In
plaats van op het Kastanjeplein naambordjes
te maken voor de omgebrachte Joden, maak-
ten mensen de naambordjes thuis. Dit pakte zo
krachtig uit dat het idee is ontstaan om het pro-
ject landelijk uit te rollen. Hiervoor wordt nu
gewerkt aan de website NamenEnNummers.nl
die aan de website joodsmonument.nl wordt
gekoppeld en in april wordt gelanceerd. De ge-
maakte naambordjes krijgen op 4 mei een plek
in een lokaal georganiseerde herdenking. Ie-
dereen en elke organisatie kan zich als lokale
partner bij Namen en Nummers aansluiten en
een 4 mei herdenking organiseren. Foto’s van
de circa 2.800 eerder gemaakte naambordjes
zijn inmiddels getipload op joodsmonument.
nl. Ook verschijnt een publicatie over het pro-
ject Namen en Nummers. <

Naambordjes op het Beukenplei

Dodenherdenking 1Jburg

In de aanloop naar de herdenking zal het 4
mei comité IJburg het verhaal vertellen rond
Henriétte Pimentel. In de oorlog was zij direc-
teur van de Joodse créche tegenover de Hol-
landsche Schouwburg. Meer dan zeshonderd
kinderen heeft Pimentel op adembenemen-
de wijze kunnen laten ontsnappen. Zij kreeg
daarbij hulp van haar Joodse medewerksters
en ze had een bijzondere samenwerkingsre-
latie met Walter Siisskind van de Hollandsche
Schouwburg en Johan van Hulst van de naast-
gelegen Hervormde Kweekschool. De verha-
len worden van foto’s voorzien en gefilmd,
en afgesloten met een gedicht. Het filmpje zal

vanaf eind april regelmatig uitgezonden wor-
den op IJburg TV.

Op 4 mei zal naast de vlag die halfstok hangt
twee minuten voor acht de taptoe geblazen
worden bij de herdenkingsplaats in het Ed Pel-
sterpark. Publiek kan waarschijnlijk opnieuw
niet aanwezig zijn. Om 20:00 uur is het twee
minuten stil. Na het volkslied legt het 4 mei
comité IJburg 76 bloemen op de herdenkings-
plek ter nagedachtenis van de slachtoffers in
de Tweede Wereldoorlog. <

Vrijheidsmaaltijdsoep
5 mei 2021

Kunnen we aan tafel schuiven voor een Vrij-
heidsmaaltijd? Op dit moment lijkt het erop
dat we dan nog steeds te maken zullen hebben
met beperkende maatregelen. Daarom kijken
we naar wat we wél kunnen doen om toch sa-
men stil te staan bij Bevrijdingsdag.

Vorig jaar werden meer dan 7.500 blikken
Vrijheidsmaaltijdsoep  (Www.vrijheidsmaal-
tijdsoep.nl) gedeeld in heel Amsterdam, en
duizenden Amsterdammers aten op 5 mei de-
zelfde soep. Het recept werd gedeeld via onder
meer Het Parool en een live uitzending vanuit
Pakhuis de Zwijger.

Om toch weer iets bijzonders te maken van

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.

(Uit het gedicht Vrede van Leo Vroman)

Bevrijdingsdag 2021, nu het samenleven zo
beperkt is en veel vanzelfsprekende vrijhe-
den opgeschort zijn, is er bij veel mensen het
verlangen om samen te komen, om elkaar te
ontmoeten en spreken. Op 5 mei kunnen we
samen aan duizenden tafels in Amsterdam en
heel Nederland dezelfde maaltijd eten.

Voor Bevrijdingsdag 2020 maakten Miche-
lin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie het
recept voor de allereerste Vrijheidsmaal-
tijdsoep. Chef en schrijfster Yvette van Bo-
ven neemt het stokje van hen over en zal een
nieuw recept maken. ‘Zeker in deze wonderlij-
ke tijd waarin het soms lijkt dat zoveel mensen
tegenover elkaar zijn komen te staan, zie je dat
een oproep tot luisteren en respect naar elkaar
nog echt nodig is. Openstaan voor inzichten
die misschien niet de jouwe zijn, maar door
naar elkaar te luisteren wellicht wél iets voor
jou kunnen betekenen. Ik denk dat we dat nu
meer dan ooit kunnen gebruiken. Samen aan
tafel is natuurlijk een kleine moeite en een
mooi gebaar. Als geen ander vind ik dat eten
verbindt.” <

Op de recent vernieuwde website 4en5mei-
amsterdam.nl is meer informatie te vinden over
wandelroutes langs herdenkingsplekken en
monumenten, online festivals en vrijheidsmaal-
tijden in relatie met de Iftar. Hou de website in
de gaten om steeds op de hoogte te zijn van de
activiteiten om die met vrienden en buren te
delen.

+AN

Flex KANTOOR, werkplek en vergaderruimte
te huur in Zeeburg

« Zoekt u dichtbij huis een luxe kantoor met eigen opgang ?
Of een ruime, rustige en betaalbare FLEX werkplek om
prettig te werken ?

+ Wilt u uw klanten of zakenrelaties in een representatieve
ruimte ontvangen ?

+ Heeft u een vergaderruimte of trainingslokaal nodig ?

Voor informatie mail naar inf Anfi
telefoonnummer 020-4199282 WebSIte wmszgn_euwﬁmm_q
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Michel van der Linden

| oslaten door de lens

We spreken Sporenburgbewoner Michel van der Linden die naast zijn werk bij de Brand-
weer Amsterdam in zijn vrije tijd veel fotografeert. Van het grote, vaak grove werk bij de
brandweer naar focus, voorbereiding en aandacht voor het kleinste detail als fotograaf.

TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK EN MICHEL VAN DER LINDEN
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ichel, hoe ben je met fotografie be-
gonnen?

‘Ik werk bij de brandweer, dat is te

gek, een fantastisch beroep, maar je maakt
ook een hoop ellende mee. Je ziet verschrikke-
lijke dingen, en ik zocht daar een tegenhanger
voor. Op een gegeven moment, zo’n vijftien
jaar geleden, konden we vanuit de gemeente
cursussen volgen en toen ben ik naar een foto-
vakschool gegaan. Ik heb daar een cursus ge-
volgd, heb een spiegelreflexcamera gekocht en
vanaf dat moment ben ik gewoon lekker gaan
fotograferen.
Je focust op heel gedetailleerde, kleine dingen,
waardoor je de hectiek van de stad en je baan
heerlijk los kunt laten. Bij de brandweer is het
heel snel denken en handelen. Fotograferen is
echt een tegenhanger, je mindset is compleet
anders, je moet creéren en je hebt de tijd. Je
duikt letterlijk dieper op die hele grote stad in.
Je gaat voorbereiden en bent met kleine tech-
niek bezig. Het is niet een manier om te ver-
werken, dat doen we als collega’s met elkaar,
maar wel om dingen in balans te houden en
niet alleen maar die ellende te zien.’

Je fotografeert meestal mensen?

‘Ja, supereng in het begin, maar toen ik een-
maal van de chemie tussen fotograaf en model
geproefd had, dacht ik: Ik blijf dit eng en span-
nend vinden maar juist dat geeft achteraf de
meeste voldoening.’



Naast zijn vaste, vooral vrouwelijke, modellen
heeft Michel ook veel collega’s van de brand-
weer op de gevoelige plaat vastgelegd, zoals
enkele jaren geleden voor een kalender waar-
van de opbrengst naar Stichting Opkikker ging.
En na de negatieve berichtgeving in de pers in
2017/2018 over het Amsterdamse brandweer-
korps door de voormalige brandweercom-
mandant, fotografeerde hij zijn collega’s voor
Instagram met daarbij #trotsopmijncollegas.

Moet je je collega’s dan overhalen of zijn ze
trots dat je ze vraagt?

‘Van de honderd keer dat ik mensen vraag,
willen er misschien vijf niet. Bij de brandweer
weten ze dat ik dit doe en dat ik mooie foto’s
kan nemen, zodat ik ze altijd wel kan strikken.
Iedereen is blij met een mooie foto van zich-
zelf, en dat geeft mij ook weer voldoening.’

Leer je nog steeds bij?

‘Ja, ik wil bijvoorbeeld meer weten van flits-
lichten en lampen. Dat kun je ook allemaal
op YouTube vinden, maar het is leuk om een
cursus te volgen. Het leuke is dat ik dat niet
meer bij gerenommeerde opleidingen doe,

maar bij mensen die ik ken van
Instagram of Flickr (een portfo-
lio website voor fotografen) bij-
voorbeeld, andere hobbyisten
dus. Maar ik zou ook nog wel bij
een echt goede portretfotograaf
een cursus willen doen, want
er zijn vast wel honderd-en-een
dingen die ik beter of handiger
kan doen.’

Aan welke tips heb je veel ge-
had?

‘Het kan soms lastig zijn om een
model precies de houding aan te
laten nemen die je bedoelt, het
werkt dan goed om het zelf voor
te doen. Of zeggen: “Ik pak denk-
beeldig je neus, en dan stuur ik
hem een klein beetje deze kant
op.” Vaak krijg je dan net het
zonlicht of de schaduw op de
juiste plek.” <

instagram.com/onderdelinden-
fotografie

Brandweerman Ivan, foto door Michel van der Linden

Lachend naar de stembus

De IJopener interviewt voormalig redacteur Hansje Galesloot over de organisatie van het eni-
ge grote evenement dit jaar: de Tweede Kamerverkiezingen. Sommige oude stemlocaties in
Oost bleken te klein voor goede looproutes. Buurthuis De Meevaart in de Balistraat bleek wel
geschikt en kon zo eindelijk weer even zichzelf zijn: de buurthuiskamer.

‘ et was een lange dag’, vertelt
Hansje, ‘om kwart voor zeven
begonnen en uiteindelijk tot half

twee ’s nachts geteld.” Toch viel
het mee. Er waren meer stembureauleden dan
normaal en de instructies waren voor iedereen
heel duidelijk. Tk vond het indrukwekkend
goed georganiseerd en het liep heel soepel.
Ik had misschien nog wel iets van problemen
verwacht, bijvoorbeeld iemand die weigert
een mondkapje te dragen. Maar alle kiezers
hielden zich heel goed aan de voorschriften.’

De gemaskerde kiezer

Een extra dimensie was er dit jaar ook bij de
identiteitscontrole. De stembureauleden had-
den de instructie gekregen om iedereen te vra-
gen het mondmasker opzij te doen voor con-
trole. ‘Ik vroeg het niet al te formeel, eerder
een beetje verontschuldigend. En het grappige
was, als mensen dan het mondkapje omlaag
deden, toverden ze een grote glimlach tevoor-
schijn: “ja, dit ben ik!” Dan wordt het vanzelf
een vrolijke dag. Ik maakte er ook een sport
van te schatten hoe het hele gezicht eruit zou
zien. Ik dacht dat je op basis van de boven-
ste helft wel een goed beeld krijgt, maar elke

keer bleek het totale gezicht anders dan ik
verwachtte. Dus eigenlijk krijgen we een heel
verkeerd beeld van onze medeburgers met die
mondKkapjes...’

Het tellen tot in de nacht was volgens Hansje
wel het gevolg van de afstandsvoorschriften.
‘Vroeger telde je meestal in paren: de één telt
en de ander kijkt mee. Nu telden we allemaal
apart, dat ging langzamer.” Ook nieuw was het
grote aantal stembureauleden dat voor het
eerst hielp. Sommige van de vaste leden zijn
wat ouder en besloten dit jaar te bedanken
vanwege corona. Hansje vond die verjonging
erg leuk. ‘Een van de nieuwe leden was gein-
spireerd door de beelden van de Amerikaanse
verkiezingen, waar zij al die vrijwilligers ge-
passioneerd zag helpen bij het stemmen tel-
len. Ze was ontzettend enthousiast en wil de
volgende keer weer helpen.” Ondanks de vele
coronamaatregelen vond Hansje, die dit jaar
vicevoorzitter van het stembureau was, de
verkiezingen weinig afwijken van normaal.
‘Dat hebben we ook als stembureau uit wil-
len stralen. Niet al te formalistisch, maar wel
veilig. Koud was het wel, alle deuren stonden
open voor ventilatie, dus eenmaal thuis was ik
totaal verkleumd.” <

TEKST: RUBEN CARDOL




Kunstenaar in beweging

Pablo Dias is een visueel kunstenaar en designer die werkt met bewegende beelden,
video en installaties. Als visual jockey Morrismorr treedt hij op tijdens muziekfestivals

en muziekavonden.

TEKST: TINEKE KALK
FOTO: MARCEL DE CNOCK

ablo Dias (39) is mijn onderbuurman
p aan de Oostelijke Handelskade. Af en

toe komen we elkaar tegen. Hij heeft mij
verteld dat hij een audiovisueel kunstenaar is,
iets met computers mompelt hij er achter aan.
Omdat onze kunstredactrice Lida haar pols
gebroken heeft tijdens de enige echte winter-
week, maak ik een afspraak met Pablo. Kan ik
hem meteen eens vragen waar uit Zuid-Ameri-
ka hij eigenlijk precies vandaan komt.
Pablo: ‘Ik ben Braziliaan en heb in Rio de Jan-
eiro een opleiding visuele communicatie ge-

daan. Daarmee kan je zowel de grafische als
de digitale kant op gaan. Een paar maanden
voor mijn afstuderen kreeg ik een uitnodiging
om als veelbelovend, toekomstig kunstenaar
deel te nemen aan een studieprogramma in
Spanje. In diezelfde tijd heb ik ook Amsterdam
bezocht. Tijdens mijn studie was er veel aan-
dacht voor Dutch design. De typografie van
bijvoorbeeld een Wim Crouwel werd geroemd
om zijn eenvoud.’

Terug in Brazilié gaat Pablo bij een communi-
catiebureau werken. Een van de opdrachten

waar hij daar met veel plezier aan gewerkt
heeft, was een documentaire over de beroem-
de sambamuzikant Cartola. Op speelse colla-
geachtige manier maakte hij samen met zijn
collega’s de intro en de aftiteling bij deze do-
cumentaire.

All shall be well

In 2006 besluit Pablo om naar Amsterdam
te vertrekken. Niet alleen omdat de stad het
mekka voor creatieve geesten is, maar ook
vanwege de kleinschaligheid van de stad. Via
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internet regelt hij een sollicitatie-afspraak bij
Artmiks, een bedrijf dat onder andere de recla-
me verzorgt voor Tommy Hilfiger. Buiten zijn
werk om maakt hij kennis met de instrumen-
tale band All shall be well. Pablo: ‘Ik ben altijd
geinteresseerd geweest in manieren waarop
beeld en muziek elkaar kunnen aanvullen.
Voor de band heb ik projecties gemaakt die
tijdens hun optreden getoond werden. Voor
elk lied had ik een ander concept bedacht: van
inspirerende quotes tot opnames van mensen
op straat.’

In 2010 krijgt Pablo een beurs voor de tweeja-
rige opleiding Master ArtScience in den Haag,
een opleiding waarin techniek, kunst en media
centraal staan. Zijn medestudenten komen uit
de hele wereld en hebben verschillende ach-
tergronden. Pablo: ‘Dat was inspirerend maar
ook soms verwarrend, zeker als je op zoek bent
naar je eigen stem. Een paar maanden voor
mijn afstuderen stierf mijn vader. In mijn af-
studeerproject Another heb ik dat verdriet en
die rouw verwerkt in een video-installatie die
gebaseerd was op verschillende teksten, onder
andere uit het boek The invention of solitude
van Paul Auster. De muziek bij het project was
van de sambamuzikant Cartola. Zowel in Rio
de Janeiro als in Amsterdam en Athene is mijn
afstudeerproject te zien geweest.’

Techno of percussie
Na zijn studie krijgt Pablo allerlei opdrach-
ten voor ‘motion design’. Pablo: ‘En ik werd

gevraagd als vj.’ Pas als Pablo uitlegt wat dat
inhoudst, zie ik een avond voor mij in het Mu-
ziekgebouw aan het IJ. Ik had kaartjes gekocht
voor wat aangekondigd was als een specta-
culaire elektronische muziekavond. Op het
podium zaten mensen met laptops voor zich
in plaats van muziekinstrumenten en uit die
laptops was niet alleen muziek te horen, maar
waren op een groot scherm ook beelden te
zien. Achteraf snap ik dat het Muziekgebouw
op die manier aansluiting probeerde te krij-
gen met een jonger publiek: de hele zaal zat
vol met dertigers. Wat voor mij even wennen
was, moet voor hen heel gewoon zijn geweest:
op muziekfestivals zoals Milkshake en avon-
den in Paradiso zit naast de dj altijd een vj, een
‘visual jockey’.

‘Ik ben geinteresseerd
in Manieren waarop
beeld en muziek elkaar
kunnen aanvullen’

Pablo: ‘Als vj moet je gevoel voor muziek heb-
ben. Niet dat ik van alle soorten muziek even-
veel houd. Ik heb bijvoorbeeld minder met
techno. Misschien komt het door mijn Brazi-
liaanse roots, dat ik meer heb met percussie,
complexe muziekvormen en de wat sensuele,
warmere klankkleuren van de samba. Je moet

als vj ook gevoel hebben voor de sfeer in de
zaal en inschatten welke beelden hierbij pas-
sen. Bezoekers komen namelijk niet alleen
voor de muziek maar ook om te dansen, te flir-
ten en te drinken. Te heftige beelden kunnen
storend zijn. Als ik in Paradiso of in Tivoli - in
Utrecht — moet optreden, ben ik daar al vroeg
in de avond aanwezig, hoewel het feest vaak
niet eerder dan twaalf uur uur begint. Meestal
ken ik de dj en zijn muziekstijl en tijdens het
feest sta ik net als hij te dansen achter mijn ta-
fel. Hoewel je niet elke minuut andere beelden
hoeft te vertonen, ben ik tegen zeven of acht
uur’s ochtends, als ik weer thuiskom, uitgeput.
Af en toe improviseer ik, zoals op een avond
in Sociéteit Sexyland op het NDSM-terrein met
verschillende muzikanten en kunstenaars. Dat
vereist nog meer concentratie en duurt daar-
om ook korter. Het weekend van de eerste
lockdown zou ik op een groot feest in Tivoli op-
treden, maar dat optreden werd geannuleerd.’
Hoewel de muziek- en festivalbranche stil-
ligt, zit Pablo zelf niet stil. In zijn studio aan
de Plantage Doklaan is hij bezig met het ver-
der ontwikkelen van beeld en technologie.
Hij verdiept zich op dit moment in interfaces,
het werken met sensoren, met geluid en licht
en hoe je daar in installaties mee kan spelen.
Pablo: ‘Als visueel kunstenaar ben ik steeds in
beweging.’ <

www.pablodias.com

TEKST: LISA SCHEERDER

Hoe zou onze stad er uit moeten zien in 20507
Het college vroeg het zich af en heeft zijn idee-
en op papier gezet. Het stadsdeel mag er nu
over adviseren. En dat is meteen het startsein
om bezwaren van processuele aard op tafel te
gooien. Want heeft het college niet de verkeer-
de volgorde gehanteerd door nu pas iets te vra-
gen aan het stadsdeel en niet voorafgaand aan
het opstellen van de toekomstplannen? Daarom
moet de toekomstvisie van de agenda worden
gehaald vinden enkele stadsdeelcommissie-
leden. De dienstdoende dagelijks bestuurder
van het stadsdeel probeert de gemoederen te
bedaren door te benadrukken dat het hier om
ambitiedocumenten gaat, waarvan nog maar
moet blijken hoeveel er uiteindelijk van terecht
komt. Bovendien is bij de totstandkoming van
dit ambitiedocument aan werkelijk iedereen die
maar enige kennis van zaken heeft om input ge-
vraagd, dus met de participatieve democratie
zit het wel goed. De dagelijks bestuurder haalt
hiermee de angel uit het debat en de commis-
sie besluit in meerderheid dat er gestemd mag
gaan worden over de toekomstvisie.

Dat stemmen gebeurt aan de hand van een
conceptadvies dat het dagelijks bestuur heeft
opgesteld. En over dat conceptadvies, daarover
is de commissie wel dik tevreden. Want het da-

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade

Ambitiedocumenten

gelijks bestuur heeft zich echt kritisch opgesteld
tegenover het college en dat is een compliment
waard. Dit geeft de dagelijks bestuurder de mo-
gelijkheid om zich op zijn beurt positief uit te la-
ten over de aanvullingen van de stadsdeelcom-
missie op het advies van het dagelijks bestuur.
Hij is van plan ze allemaal over te nemen.

Maar leidt dat niet tot onverenigbare uitgangs-
punten? Want hoe moet dat, 150.000 extra wo-
ningen in de stad in 2050 én tegelijkertijd een
groenere stad? En 200.000 extra banen creé-
ren in 2050, terwijl de bedrijfsterreinen gebruikt
gaan worden om die extra woningen te realise-
ren? Volgens de dagelijks bestuurder is het mo-
gelijk. Niemand wil dat de natuur buiten de stad
volgebouwd gaat worden, dus de stad moet die
woningen wel bouwen; verdere verdichting van
de stad - vooral rond stations en in de naoor-
logse wijken — is het devies. En als die nieuwe
gebouwen nou groene gevels en daken krijgen,
en straten meer bomen en bloemperken, dan is
dat goed voor de insecten en de vogels. Het is
misschien geen nieuwe Natuur, maar het is wel
vergroening, aldus de dagelijks bestuurder.

En in een verdichte stad die ook steeds war-
mer wordt, is meer behoefte aan waterrecreatie.
Zowel het dagelijks bestuur als de commissie-
leden willen de waterrecreatiemogelijkheden